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Ontmoetingskerk van Zevenhuizen - Moerkapelle \-
21 december 2025 ]

EREDIENST
voorganger: ds. P.J. van Midden uit Bergambacht
ouderling van dienst: Dick van der Poort bloemengroet: Arie Termorshuizen
organist: Wouter Vos camerabediening:  Pieter van der Knaap
gastheer: Peter van der Niet beamerdienst: Martin Smit
lector: Kathleen Termorshuizen
koffieverzorging: Tini Potuijt en Aria Wondergem
OM TE DELEN

1¢ collecte: Adventscollecte Protestantse Kerk - Jong Protestant: Jongeren spelen het kerstverhaal
Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen, mee
aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse
Kerk. Elk jaar vanuit een ander perspectief en rond een ander thema.Tijdens dit interactieve spel
kruipen de jongeren in de huid van personages uit het kerstverhaal. Ze voeren opdrachten uit, lossen
raadsels op en verzamelen punten. Zo worden ze uitgedaagd om na te denken over geloof, keuzes
maken en hun eigen rol in het grotere verhaal. Een speelse maar seriuze manier om stil te staan bij
de kern van Kerst. Daarom is dit een inspirerende en eigentijds collectedoel dat we van harte
aanbevelen — om jongeren op een creatieve manier te blijven meenemen in het hart van het geloof.
2¢ collecte: voor de kerk

OM MEE TE LEVEN

- o¢ Een groot dankjewel

p Deze zondag is het de laatste keer dat dominee Piet van Midden bij ons in de kerk voorgaat.

°’¥Veel jaren is hij bij ons voorgegaan, het waren altijd goed doordachte en inspirerende dien-

4 sten. Ontzettend bedankt daarvoor! Als leden van de Ontmoetingskerk willen wij hem het

allerbeste toewensen! Als teken van dankbaarheid, voor de vele malen dat hij in ons midden
was, schenken wij de bloemen van deze zondag aan dominee Piet van Midden.
En dat niet alleen. Wij gaan hem ook zingend uitgeleide doen. Dominee Piet van Midden
heeft de tekst van Lied 934 uit het Liedboek geschreven. Na de afscheidswoorden en het
schenken van de bloemen gaan wij hem de drie coupletten van dit lied toezingen. Anders
dan in het Liedboek staat, doen wij dat niet in canon. We willen voorafgaand aan de dienst
dit lied met elkaar oefenen onder leiding van dirigent vader Herman Vos en organist zoon
Wouter Vos. Wilt u daarom om 9.20 uur al in de kerk zijn?

OM TE KIJKEN EN TE ZIEN

Het licht nadert, in de flesjes staan roze en witte bloemen. Het wordt ook versterkt door de
stralende engelen die de dragers zijn van de goede boodschap: het Kind is onderweg.
Het licht komt dichterbij.

Van paars naar roze,

van stilte naar vreugde.

De verwachting rijpt:

het Kind komt, het Licht breekt door.
Engelen fluisteren, voorzegd, beloofd,
een goede boodschap voor ons allemaal.




Dit is de schikking van de derde advent.

OM PASTORAAT TE ZIUN

koffieochtend

Tweede Kerstdag, vrijdag 26 december, is er geen koffieochtend. De eerstvolgende koffie-
ochtend wordt gehouden op vrijdag 30 januari. Het is gebleken dat de koffieochtenden wor-
den gewaardeerd. Onder het genot van een bakje koffie je verhaal kunnen delen en zo met
elkaar verbonden zijn. Het is fijn om te melden dat de vrijwilligers hiervoor hier volgend jaar
mee door willen gaan.

dankbaar

Dat mogen we zijn met het pastorale werk van dominee Annette Bosma. Annette is inspire-
rend, enthousiast en betrokken. Ze is er voor onze gemeente. Haar openingen bij de kerken-
raadsvergaderingen zijn grote geschenken, “mooie pareltjes”. Als gemeenteleden mogen we
hier dankbaar voor zijn. Ten slotte: wij zijn blij met Annette, Annette is blij met ons.

aandacht

Aandacht voor gemeenteleden die niet meer, door allerlei omstandigheden, in de kerk
kunnen komen. Persoonlijk kennen wij gemeenteleden die dit betreffen. Wij mogen een klein
beetje Hoop, Liefde en Licht uitdelen aan deze gemeenteleden door het versturen van een
kerstkaart. Deze zullen in dankbaarheid worden ontvangen.

kerstgroet
O kom, o kom Immanuél... dat het Licht van de nieuw geboren Heer, het duister van deze

wereld mag verdrijven. Gezegende Kerstdagen en veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar
2026 toegewenst.

namens de Taakgroep Pastoraat,
Harry Ganzeveld.

OM MEE TE DOEN

Op zondag 25 januari 2026 is de jaarlijkse gebedsdienst voor Eenheid van de Christenen.
De dienst wordt gehouden in de hervormde kerk, aanvang 10.00 uur. De dienst wordt ver-
zorgd door de leden van de werkgroep. De voorganger is de heer Peter Geurts vanuit de
R.K.-gemeenschap.

De repetities van het gelegenheidskoor o.l.v. Karel Christiaans zijn op vrijdag 9 januari en op
vrijdag 16 januari van 19.00 tot 20.30 uur in het Hervormd Centrum met Herman Vos op de
piano.

Vrijdag 23 januari wordt er — na afloop van de bidstond om 19:00 uur - geoefend van 20:00
tot 21:30 uur in de hervormde kerk met Dick van der Poort op het orgel.

U bent van harte uitgenodigd om te komen oefenen en mee te zingen in de dienst.

namens de werkgroep, Elly Brouwer

OM MEE TE VIEREN
Voor het online meevieren kunt u kijken op:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2146-Gereformeerde-kerk-Zevenhuizen-Moerkapelle.




Om vooruit te kijken

EREDIENST 25 december 9.30 uur

voorganger: drs. A.D. Noordam uit Dordrecht

ouderling van dienst: Nel van Veen bloemengroet: Frieda Esveldt
organist: Dick van der Poort camerabediening: Jan Groen
gastheer: Hans van Rijj beamerdienst: Gijs Esveldt
lector: Peter van der Niet

koffieverzorging: Jan Boersma en Corrie Leroy

1¢ collecte: Kerstcollecte Kerk in Actie - Samen tegen armoede.

Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder
ontbijt naar school, de Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag en Schuldhulpmaatje krijgt
dagelijks nieuwe aanvragen. Armoede in Nederland is een keiharde realiteit: volgens de laatste cijfers
van het CBS leven 540.000 mensen onder de armoedegrens en 1,2 miljoen net daarboven, maar zij
zijn erg kwetsbaar. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp tot structurele
oplossingen. Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in armoede en
organisaties die strijden tegen armoede. Steun dit werk!

2¢ collecte: voor de kerk

OM SAMEN TE VIEREN

Op 1° Kerstdag is er een feestelijke viering voor jong en oud. We zingen o.a. door u gekozen
kerstliederen, we luisteren naar mooie verhalen en er wordt geknutseld. In deze viering wordt
de betekenis duidelijk van de voorwerpen, die voor in de kerk staan. Kinderen en jongeren
zijn van harte welkom. Wanneer het luisteren te moeilijk wordt, mogen de kinderen kerstbal-
len knutselen aan tafels in de kerkzaal. Zij blijven dus in de viering. Wij hopen op een volle
kerk en een gezegende viering.

tekst bij de schikking van Kerst:
Het is feest.
Zie het wit van de bloemen,
hun kelken vol belofte.
Duiven, engelen, hemel en aarde ontmoeten elkaar,
het Kind is geboren, licht over licht.

EREDIENST 28 december 9.30 uur

voorganger: ds. K.W. Broos uit Rotterdam

ouderling van dienst: Hanneke van Rij bloemengroet: Harry Ganzeveld
organist: Dick van der Poort camerabediening: Hans van Rij
gastvrouw: Marian Vooijs beamerdienst: Martin Smit
lector: Erwin Hoekstra

koffieverzorging: Janny Hoekstra en Peter Smits

1¢ collecte: Solidariteitskas - Van gemeenten voor gemeenten.

Plaatselijke gemeenten zoeken steeds naar manieren om geloof en de eigen geloofsgemeenschap
blijvend gestalte te geven. Maar wat als een gemeente niet langer kan bestaan? De Protestantse Kerk is
in 2004 gestart met de Solidariteitskas in het belang van alle kerkelijke (wijk)gemeenten. Uit deze kas
worden kerkelijke activiteiten betaald, die kunnen bijdragen aan het voortbestaan van een gemeente,
maar niet (meer) alleen op te brengen zijn. Met deze collecte werken we gezamenlijk aan de opbouw en
het voortbestaan van plaatselijke gemeenten.

2¢ collecte: voor de kerk



OM MEE TE LEVEN
De bloemen gaan na de viering naar een gemeentelid van de Ontmoetingskerk.

EREDIENST 4 januari 9.30 uur

voorganger: ds. Annette Bosma

ouderling van dienst: Harry Ganzeveld bloemengroet: Corrie Groen
organist: Dick van der Poort camerabediening: Pieter van der Knaap
gastheer: Cees van Mullem beamerdienst:

lector:

koffieverzorging: Corrie Groen en Andries Horst

1¢ collecte: Samen 010

Samen 010 is een organisatie waarbij kerken en vrijwilligers samen optrekken en zich inzetten voor de
stad Rotterdam. Ontstaan vanuit de kerkelijke traditie zetten ze zich in voor de kwetsbare Rotterdam-
mers. Met elkaar zijn ze actief in vrijwilligersprojecten rondom zorg, armoede en sociaal isolement om zo
te bouwen aan een rechtvaardige samenleving. Samen 010 ondersteunt de vrijwilliger, zodat het werk
aan beide kanten succesvol is. Helpt u mee?

2¢ collecte: voor de kerk

OM TE CONTACTEN
over pastorale zaken:
afspraken voor bezoek pastor contact met pastoraat en meldpunt bij overlijden:

Harry Ganzeveld 06-36261522 PastoraatGKZM@gmail.com
Ds. Annette Bosma 070-2144240 predikantontmoetingskerk@gmail.com
vertrouwenspersoon

Denise van der Poort  Vertrouwenspersoonontmoetingskerk@ziggo.nl

over de zondagsbrief:  kopijsluiting donderdag 18.00 uur
Hanneke van Rij 0180-631067 mijvanrij@ziggo.nl

OM MEER TE LEZEN

Op onze website: https://ontmoetingskerk-zevenhuizen.protestantsekerk.net kunt u meer
nieuws vinden zoals: komende kerkdiensten, orde van diensten, collecte-opbrengsten, ver-
slagen, jaarrekeningen, beleid, mutaties ledenbestand, fotoalbums en nog veel meer.
Weet u dat er ook een facebookpagina is?
https://www.facebook.com/Ontmoetingskerk-Zevenhuizen-105705201204752

OM TE WETEN
De volgende zondagsbrief zal verschijnen op donderdag 8 januari.
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OM TE GENIETEN




